Als advocaat kwam ze op voor |
vrouwenrechten en gelike behandeling
op de werkviloer. Nu helpt ze vrouwen

en kinderen in India een beter

bestaan op te bouwen. Anne g
LLegeland, directeur van hulporganisatie

Friends Indeed: ‘Ik heb een sterk

rechitvaardigheidsgevoel.’
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aarscherp zie ik voor
me hoe ik tijdens mijn
eerste reis naar India
door de straten van
Hyderabad liep. Het
was een erg smerige
stad en het lawaai
was oorverdovend.
Het was er zo druk dat
je de straat niet kon
oversteken. Als je naar
de overkant wilde,
moest je een tuk-tuk nemen. En tussen al die auto’s langs de weg
woonden moeders met hun kinderen. Ik zag ze vuurtjes stoken
en met heel weinig middelen een potje koken voor hun kinderen,
die onder een doek of kar sliepen. Bedelen deden deze vrouwen
niet, ze accepteerden dit bestaan. Ik kon niet met ze praten, maar
soms heb je geen woorden nodig. Ik wist wel dat ik wilde delen
met diegenen die niets vroegen.’

Schoevers

‘Naar een ver land reizen en daar mensen helpen. Daar droomde
ik van in de schoolbanken. Op mijn katholieke basisschool werd
ik aangestoken door de verhalen over de missionarisposten in
exotische oorden. Het leek me een avontuurlijk bestaan. Arts,
dat zou ik worden. Want dan kon ik mensen het best helpen.
Thuis hadden we het niet breed. Ik kom uit de Achterhoek en
ben de oudste van negen kinderen. Dus was ik automatisch
de rechterhand van mijn moeder en moest helpen met het
huishouden en verzorgen van alle broertjes en zusjes. Een
artsenopleiding werd het niet, maar, heel praktisch, de
secretaresseopleiding Schoevers, zodat ik op mijn achttiende op
kantoor kon gaan werken en mijn salaris kon afdragen. |k zou een
grote kist krijgen, waarin ik mijn uitzet bij elkaar mocht sparen. Die

“Vaak zat ik te
werken met de
maxi-cosi op

mijn bureau
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zou ik meekrijgen zodra ik trouwde. Dit toekomstbeeld joeg me
zoveel angst aan dat ik op de trein naar Amsterdam ben gestapt.
Daar had ik verschillende baantjes bij een reclamebureau en een
advocatenkantoor. Eind jaren zeventig maakte ik kennis met
de vrouwenbeweging. Het tijdschrift Katijf was net opgericht
en door de sociaal-feministische beweging realiseerde ik me
dat ik als vrouw een achtergestelde positie had. Dat had ook
te maken met de allesbehalve gelijkwaardige relatie waar ik
op dat moment in zat. De boekjes van de beweging las ik met
rode oortjes. Hierin stond wat ik al jaren stiekem dacht! De
vergaderingen waren interessant en de meeste deelneemsters
waren hooggeschoold. Een tijdlang schreef ik voor Katijjf: de
rubriek over techniek bijvoorbeeld. Dan schreef ik artikelen over
hoe je moest timmeren.’

Seksuele intimidatie

‘Op mijn achtentwintigste besloot ik om rechten te gaan
studeren. Een periode van discipline brak aan, want ik werkte
ook nog halve dagen. Dankzij een leuke, gedreven groep
medestudenten, die ook werkten naast hun studie, vloog ik
door mijn opleiding. Regelmatig studeerden we samen, we
waren heel streng voor elkaar. Je mocht best even piepen
als je een rotdag had gehad, maar daarna was het: hup, aan
de slag. In no time hadden we allemaal ons kandidaats. In de
advocatenpraktijk waar ik daarna werkte, specialiseerde ik me
in sociaal verzekeringsrecht, arbeidsrecht en ambtenarenrecht.
Daarnaast pakte ik vooral zaken aan met betrekking tot ongelijke
behandeling op de werkvloer. Die waren toen nog schaars. Ik
trof regelmatig een mannen-onder-elkaar-cultuur aan waarin
niet alleen gekwalificeerde vrouwen, maar ook gekwalificeerde
mannen van buitenlandse afkomst voor hogere posities werden
gepasseerd. |k heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel en dit
ging er bij mij niet in. Er kwamen steeds meer zaken op dit
gebied, ook over seksuele intimidatie en seksueel geweld. Dat
was in combinatie met mijn privéleven soms best lastig. Eind
jaren tachtig kreeg ik mijn zoon Rutger met mijn ex, maar ik
voedde hem grotendeels alleen op. De relatie met mijn ex en
buurtgenoten was en is gelukkig goed. We bedachten een
opvangsysteem, zodat alle kinderen tussen de middag bij één
van de moeders of vaders hun boterhammen konden eten.
Eens in de week zat mijn hele keuken vol met kinderen en op de
andere middagen kon Rutger bij klasgenootjes terecht en was ik
aan het werk. Maar om kwart over drie moest ik bij school staan.
Dat deed ik natuurlijk, want dat wilde ik zelf ook. Ik heb in die tijd
veel s avonds en ’s nachts gewerkt, toen Rutger nog een baby
was zelfs met de maxi-cosi op het bureau. Het was het helemaal
waard. Natuurlijk verloor ik weleens een zaak, maar ik heb ook

veel belangrijke zaken gewonnen en dat heeft de levens voor een
aantal mensen, vooral vrouwen, in positieve zin veranderd.’

Huilend van de honger

‘Werkweken van zestig tot tachtig uur waren normaal, maar
daar kwam eind jaren negentig abrupt een einde aan. Ik kreeg
borstkanker, maar ik redde het. Helaas kreeg ik daarna ook een
ernstig auto-ongeluk. Wachtend op diagnoses en operaties
ontmoette ik mensen die in India waren geweest. Ze waren heel
gemotiveerd, wilden een stichting oprichten en aan de slag met
het ondersteunen van een aantal sloppenscholen. Of ik hier
eens wilde induiken? |k merkte dat ik het fantastisch vond om
’s ochtends mijn mailbox te openen en een kijkje te nemen in de
Indiase keuken en de scholen in de sloppenwijken. Ik raakte er
helemaal verslaafd aan. Als ik eerlijk ben, had het elk land kunnen
zijn, want het waren de kinderen waar ik voor ging. En voor de
vrouwen die me vertelden dat ze ’s nachts wakker lagen naast
hun huilende kinderen met honger. Terwijl ze zelf ook honger
hadden en wisten dat er niets was voor het ontbijt. En dat elke
nacht weer. Bij terugkomst was het duidelijk: ik ging ervoor!
Het stond voor mij vast dat we niet zomaar wat konden doen,
maar dat we moesten samenwerken met lokale organisaties.
Na Hyderabad gingen we aan de slag met plaatselijke
hulporganisatie ARDAR in een afgelegen vissersgebied. Samen
hebben we twaalf scholen gebouwd. Ook maakten we een deal
met alleenstaande moeders, want vooral hun kinderen werkten
en gingen niet naar school. Ze moesten een plan bedenken
voor hun eigen inkomsten en een microkrediet aanvragen. Onze
enige voorwaarde was: zodra je genoeg verdient om je kind één
maaltijd per dag te geven, stuur je het naar school. Wij zouden
dan zorgen voor de tweede maaltijd en het kind qua onderwijs
bijspijkeren. Dat werkte. Voor we het wisten hadden duizend
moeders een microkrediet en zaten er achthonderd kinderen
in de schakelklassen. Daarnaast regelden we honderden
boten na de tsunami, herstelden zoutvelden en draaiden
meerjarige programma’s op onder andere het gebied van water,
gezondheidszorg en HIV. Heel belangrijk is de Campus Challenge
in Ananthagiri, een programma voor kinderen en jongeren met
een beperking. Dit programma draagt bij aan de Milleniumdoelen
en draait nu, met behulp van Buitenlandse Zaken, nogmaals in
twaalf dorpen in de heuvels.’

Doener

‘Ik was inmiddels lichamelijk redelijk hersteld en werkte ook
als plaatsvervangend rechter in Haarlem. Dat was interessant,
maar met mijn drukke agenda moest ik kiezen. Toen de
tsunami in 2004 één van de vissersdorpen die ik kende van
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‘De boekjes van
de feministische

beweging las 1k
met rode oortjes’

de kaart veegde, hakte ik de knoop door en besloot dat het
ontwikkelingssamenwerking moest worden. Tot mijn verbazing
kan ik mijn kwaliteiten als advocaat nu ook goed gebruiken.
Ik ben een doener, praktisch ingesteld en ik heb vooral
doorzettingsvermogen. Mijn behoeften zijn nu basaler. Hoe
zet ik mijn capaciteiten zodanig in dat ik ze goed gebruik?
Ik ben blij met wat ik als advocaat en rechter heb bereikt, maar
de voldoening die ik nu ervaar is veel directer. Waarschijnlijk
doordat we hele basic dingen regelen. Kan een kind naar
school? Is er water? Is er een dokter? We zien na zo’n tien jaar
duurzame verbeteringen. Toen we begonnen ging een derde van
de kinderen naar school. Sinds vorig jaar gaan ze allemaal. De
dorpen zijn schoner en er is aanzienlijk minder kindersterfte. Het
raakt me diep dat we duizenden mensen helpen en het maakt me
tegelijkertijd zorgelijker. We moeten wel genoeg fondsen blijven
werven en dat valt niet altijd mee. Gelukkig doet Rutger nu ook
mee. Hij wilde als kind nooit met mij naar India. Hij zei: “Ga jij
daar maar tot aan je enkels in de troep lopen. Ik blijf hier.” Ook
met foto’s van mooie hotels kreeg ik hem niet om. Dat is nu totaal
anders. Hij is vorig jaar samen met een aantal studiegenoten
vijif maanden op de campus geweest om een Engels Learning
Center op te zetten. Ze vonden dit zo bijzonder dat ze allemaal
graag terug willen.

Tijdens mijn laatste reis sprak ik met vrouwen uit de
vissersdorpen. Ze vinden het geweldig dat hun kinderen naar
school gaan en een toekomst hebben. Onderling bespraken ze
wat ze voor de gemeenschap kunnen doen. Er kwam ook kritiek
op de leidinggevenden van de dorpen en een paar vrouwen
opperden dat ze dan zelf de lokale politiek maar in moesten. Ik
kwam niet meer bij, want een cursus female leadership heb ik er
natuurlijk nooit gegeven. Verrukt over deze houding ben ik zeker.
Want als het resultaat van mijn werk is dat deze vrouwen een
eigen stem vinden, komt het helemaal goed.’ |

Kijk op de volgende pagina voor de Lof Female Leadership
Journey naar de campus van Friends Indeed.
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